
Onthulling digitale fietsroutes met muzikale 

fietsestafette!  

 
Weet jij wat er in de tweede wereldoorlog allemaal gebeurd is in 

onze eigen dorpen? Verreweg de meeste mensen niet. De WO2- fietsroutes door de Smildes 

voeren langs struikelstenen voor oorlogsslachtoffers en langs allerlei andere interessante 

plekken in onze eigen dorpen, waar iets bijzonders was in de bezettingstijd of bij de 

bevrijding. Elk van die plekken heeft een eigen verhaal. Over die slachtoffers, maar ook over 

onderduikboerderijen, onderduikers en verdedigingswerken. Over beschietingen, ongelukken 

en gecrashte vliegtuigen. Over de bevrijding, Canadese tanks en Franse parachutisten. Over 

verzet en verraad, het dagelijkse leven in de bezettingstijd en distributiebonnen. Al die korte 

verhalen samen geven een goed beeld van wat hier toen in onze dorpen gebeurde. Met QR-

codes op de locaties kun je de verhaaltjes  lezen. 

 

Op zaterdagochtend 12 april is de 

feestelijke onthulling van drie van 

die QR-bordjes in een muzikale 

fietsestafette achter de fietsende 

muzikanten van de beroemde 

Bicycle Showband Crescendo aan. 

 
Die estafette begint in Bovensmilde bij de Meestersbrug en eindigt in Hoogersmilde. De 

eerste etappe gaat vanaf de Meestersbrug naar Kanaalweg 44. De tweede van Kanaalweg 44 

naar de Koepelkerk. Vandaar gaat de derde etappe naar Daling bij de Leembrug, en de vierde 

gaat van Daling naar de Pieter Hummelenbrug in Hoogersmilde. Jong en oud, iedereen kan 

één of meer stukken meerijden. Kinderen tot 12 jaar alleen onder begeleiding van 

volwassenen! Aanmelden hoeft niet. 

 

Verzamelpunten voor de mensen uit Hoogersmilde: uiterlijk om 11.45 bij Daling, Vaartweg 

78, net voorbij de Leembrug. Kom zoveel mogelijk met versierde fiets of scootmobiel! 

 

Dorpsbelangen Hoogersmilde helpt daar en kinderen krijgen een presentje. Je rijdt dan op je 

versierde fiets achter de muzikale fietsers aan naar naar de Pieter Hummelenbrug en 

vandaar door Hoogersmilde in (voor zover je nog wilt en tijd hebt) naar de richting van de 

Olde Bieb. Daar eindigt de stoet en gaat iedereen op eigen gelegenheid  naar huis. Versier je 

fiets dus al zoveel mogelijk zelf, we hebben op de verzamelplaatsen ook nog wel vlaggetjes. 

 

Als je een keer de hele WO2-fietsroute door Hoogersmilde langs al 

die interessante plekken van de tweede wereldoorlog wilt rijden en 

alle verhalen wilt horen, dan kan dat op maandag 5 mei. Daarover 

komt binnenkort meer informatie, houd dat in de gaten! 


